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Wandelen in je bestemming
door Arie van der Stoep
Dat was een onverwachte ontwikkeling! Johannes en de andere discipelen zouden in opdracht
van Jezus de hele wereld bekendmaken met het Evangelie. (1) En plotseling was het voorbij!

Daar zat hij nu, Johannes, alleen, verbannen op Patmos, een mini-rotseilandje van - zeg maar - 4 bij 7
kilometer, waarop nauwelijks mensen woonden. (2) Dat was zijn hele wereld! Hoe kon dat nu? Had hij
iets gemist? Was dit nu zijn bestemming? Had Jezus dan niet de leiding van zijn leven in handen?

Weet je, God heeft voor ons een eindbestemming. Daar leven we naar toe. Maar dat is niet het enige.
Ook voor vandaag heeft Hij voor ieder van ons een bestemming. Wandel ik in die bestemming? Geloof
ik dat de dingen die ik vandaag doe, de plaats waar ik mij bevind en de richting waarin ik ga,
overeenkomen met Gods plan? Als dat zo is, zal mijn leven vruchtbaar zijn (3) en kan Hij er zijn doel
mee bereiken.

Indrukwekkende openbaringen

God had een plan met Johannes. En het klinkt onwaarschijnlijk, maar dat hij zich daar nu op dat
onvruchtbare stuk rots in die grote zee bevond, paste precies in dat plan.

God had namelijk iemand nodig! Iemand, met een grote liefde voor Jezus. lemand die zijn stem door
en door kende en dus in staat was te onderscheiden of wat Hij hoorde en zag, echt van Hem afkomstig
was. Daarom koos Hij Johannes. Die had geleerd om dichtbij Jezus te zijn en naar Hem te luisteren. (4)

En er moest geluisterd worden! Dat was de reden, dat hij op Patmos was, ver van alle drukte van de
wereld en de besognes van de Evangelieprediking. Het gevolg: Indringende openbaringen van Jezus
aan Johannes, bestemd voor al Gods kinderen, zijn gemeente over de gehele wereld, het boek
Openbaring. (5) Misschien is ook zijn rijke Evangelie daar ontstaan, dat ons met Jezus verbindt en diep
inzicht geeft in wie Hij is. Gods plan met Johannes had een onvoorstelbaar grote reikwijdte!

Een nieuwe bestemming

Uit oude berichten weten we dat Johannes later in Efeze was. Daar is hij waarschijnlijk ook gestorven.
Zijn tijd van afzondering was toen voorbij. God had een nieuwe bestemming voor hem.

En ik? Geef ik mij over aan Gods leiding? En geloof ik dat God ook mijn omstandigheden gebruikt om
mij te brengen in zijn bestemming voor mij?

Uit de Bijbel:

(1) Marcus 16:15.
En Hij (= Jezus - AvdS) zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse
schepping.

(2) Openbaring 1:9.
Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking (= en die net als u vervolgd wordt - AvdS) en
(die ook met u deelheb) in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos,



om het woord van God en het getuigenis van Jezus (= verbannen omdat ik het woord van God bracht en
Jezus bekendmaakte - AvdS).

3) Romeinen 7:4.

Bijgevolg (= op dezelfde wijze - AvdS), mijn broeders, zijn ook jullie dood voor de wet door het lichaam
van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat
wij voor God vrucht zouden dragen.

4) Johannes 13:23.
Eén van de discipelen, degene die zeer geliefd werd door Jezus, lag aan de boezem van Jezus (= aan de
rechterkant van Jezus = het dichtst bij Hem van allen - AvdS).

(5) Openbaring 1:17-19.
En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees
niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend

tot in alle eeuwigheden, ... Schrijf dan hetgeen je gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen hierna geschieden
zal.
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